
 
  

Uit liefde is een kunstproject gevormd door en voor vrouwen die een kindje 
verloren hebben. Moeders creëren op een kaartje een eerbetoon aan hun 
kindje. Het werkje wordt toegevoegd aan een groot schildersdoek, het 
moederbord, samen met uitingen van lotgenoten. Het werk hangt op de 
foetale polikliniek van het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis waar het 
zichtbaar is voor vrouwen die in het moment zitten van het verliezen van 
een zwangerschap. Het doel is troost bieden door te laten zien dat ze niet 
alleen zijn. Daarnaast ook om te inspireren tot creatieve expressie als 
waardevol onderdeel van rouwverwerking. 
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