
 
 

Wetenschappers en kunstenaars zijn beide nieuwsgierig, onderzoekend, 
innovatief en delen een fascinatie voor de mens. Van oudsher waren beide 
disciplines ook sterk met elkaar verbonden. Een museum was bij de Grieken en 
tempel gewijd aan de negen muzen, de godinnen van kunst én wetenschap. In 
de achttiende eeuw werden Salons gehouden, bijeenkomsten van filosofen, 
kunstenaars en wetenschappers. Een broeinest voor wederzijdse inspiratie. 
 Ook nu kunnen kunst en wetenschap elkaar prachtig aanvullen. Ik vertelde 
hierover op het wetenschapssymposium van de afdeling neurologie van het 
Erasmus Medisch Centrum. Kunst kan je blik verruimen, je bevlogenheid 
aanwakkeren, aanzetten tot een andere manier van denken, creativiteit 
vergroten.  
Het mooie is dat je helemaal niks van kunst hoeft te weten om ervan te genieten 
en inspiratie op te doen! 
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